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Over Songs from the Heart

“Songs from the heart” is een koor waarin harmonie belangrijk
is. Harmonie en saamhorigheid in het zingen en in de omgang
met elkaar is de basis van het koor. Ook al zijn we allemaal
verschillend, de muziek wordt door elk koorlid gewaardeerd en
we ervaren allen de ontspanning van het zingen. Naast de
muziek genieten we ook van de stilte na de muziek en van het
luisteren naar elkaar.

Er is geen verbintenis met een specifieke religie of spirituele
traditie, uit allerlei stromingen zingen we liederen, “from the
heart”, uit het hoofd. Met aandacht voor de overeenkomsten
tussen de verschillende tradities en culturen vormen de
liederen een verbinding en zingt het koor, Songs from the
Heart, over leven, liefde, licht en vrede.

Het koor heeft het gewenste aantal van 30 leden. De muzikale
leiding ligt in handen van de enthousiaste en betrokken

dirigente Anadya Kock-Wouters.
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« 80 jaar Urijheid, stad Wageningen

Dit jaar herdenken en vieren we dat het 80
jaar geleden is dat de vrijheid werd hersteld in
’ Nederland, met de ondertekening van de
capitulatie in Wageningen op 5 mei 1945.
Om dit belangrijke moment in onze geschiedenis te markeren,
worden veel activiteiten georganiseerd. Niet alleenop 4 en 5
mei, maar ook in de weken daarvoor en daarna. Om samen stil te
staan bij de betekenis van vrijheid en het belang van vrede voor
toekomstige generaties.
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Dit concert is mogelijk gemaakt door de subsidie van de
gemeente Wageningen.
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Hineni
Hineni is Hebreeuws en betekent
“Ik ben er, ik ben aanwezig."
Muziek: Helge Burggrabe.

Spirit of peace
“Spirit of peace
To your cause | give my strength,
That Love may reign and war may cease,
Mir miru mir”
Keltisch lied.

Da pacem cordium

“Geef vrede in ons hart.”
Taizé. Muziek: Jacques Berthier.
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Feel the rhythm of your heartbeat
“Voel het ritme van je hartslag.”

Muziek: Mayana. Arrangement: Paula van de Bovenkamp.

Between darkness and light

“Between darkness and light | will always walk,
and in every place that | go,
| will open a window of light
and will plant a seed of love.”
Tekst: Manal Hreb. Muziek: Daphna Rosenberg.
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Ermutigung
Du, lal dich nicht verharten
in dieser harten Zeit.
Die allzu hart sind, brechen,
die allzu spitz sind, stechen
und brechen ab sogleich.

Du, laB dich nicht verbittern
in dieser bitt'ren Zeit.

Die Herrschenden erzittern
- sitzt du erst hinter Gittern -
doch nicht vor deinem Leid.

Du, laB dich nicht erschrecken o

in dieser Schreckenszeit. -
Das woll'n sie doch bezwecken &
dal wir die Waffen strecken

schon vor dem grofRen Streit. /

Du, lal dich nicht verbrauchen,
gebrauche deine Zeit.

Du kannst nicht untertauchen,

du brauchst uns und wir brauchen
grad deine Heiterkeit.

Wir woll'n es nicht verschweigen
in dieser Schweigezeit.
Das Griin bricht aus den Zweigen,
wir woll'n das allen zeigen,
dann wissen sie Bescheid

Tekst & Muziek: Wolf Biermann.
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If it's not love
“If it's not love, you can let it all go.
Freedom, Love is Freedom!”

Plum Village. Tekst: Thich Nhat Hanh.
Arrangement: Paula van de Bovenkamp.

Da pacem domine

“Geef ons vrede, Heer.”
Muziek: Helge Burggrabe.

Peace
“Vrede gaf ons al het mooie in de wereld.
Vrede gaf ons de liefde van ons hart.
Vrede gaf ons onze glimlach
Licht dat alle strijd verzoent.”
Ananda Sangha. Muziek: Donald Walters.

There is 8o much magnificence
“There is so much magnificence near the ocean.

Waves are coming in, waves are coming in.”
Tekst: P Makena/Kabir. Muziek: P Kabena/Pachelbel.
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Hina xi tsungu
“Wij bouwen het land weer op.”
Vrijheidslied uit Mozambique. >
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Moeder Aarde, aardse moeder
“Zij geeft leven, nieuw en schoon
en voedt degene die haar schoot bewoont.
Groene heuvels waar de wind waait,
zorgen ervoor dat haar ziel en geest weer draait.

Moeder Aarde, aardse moeder, hoor de hele wereld zingen!”
Tekst & Muziek: F. Prinsloo. Choreografie: P. van Proosdi.

When there ig Light in the soul
“Wanneer er licht is in de ziel, zal er schoonheid zijn in de
mens, harmonie in huis, eer in het volk en zal er vrede zijn

in de wereld.”
Chinees gezegde. Muziek: Sharon Durant.

Gayatri mantra
“Door alle lagen van ervaring heen is ‘Dat’ de ware aard
die het bestaan verlicht, het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens door subtiele
en meditatieve intelligentie de verheven schittering
van verlicht bewustzijn gewaarworden.”

Tekst: Uit de Rig Veda (India), een van de oudste geschriften
ter wereld. Muziek: Anadya Kock-Wouters.

The vibration of the Divine Heart of unconditional love
“De overvloedige adem en hart, de eeuwige adem en hart,

is de adem van de goddelijke bron, Liefde.”
Tekst: Rose Pere, Nieuw Zeeland.
Muziek: Anadya Kock-Wouters.




Elalma
“De ziel die in liefde woont,
vermoeit niemand noch zichzelve.”
Taizé. Muziek: Jacques Berthier.

Te Aroha

“Te Aroha, te Whakapono,

Me te rangimarie, Tatou tatou e.”
“Liefde, respect en vrede voor iedereen. Wij zijn één!"
Maori, Nieuw Zeeland. Arrangement: Anadya Kock-Wouters.

~——N

Wilt u de voorgedragen teksten nog eens lezen
of meer informatie over Songs from the Heart?

www.songsfromtheheartkoor.nl
Daar kunt u zich ook inschrijven
voor onze nieuwsbrief.

Wilt u Songs from the Heart financieel ondersteunen?

Bij de uitgang vindt u onze spaarpot. '@2;3%?}5%3@:
Ook kunt u uw bijdrage overmaken op e B
NL45 TRIO 0320 9454 56 o »f_%}
t.n.v. Vereninging Songs from the Heart koor. @&

Scan de QR code
Hartelijk dank!



Muzikale leiding
Anadya Kock-Wouters

Sopranen
Anja van Baaren, Johanna van Brummelen,
Beate Olfen, Femke Delen, Ineke Willems,
Lillemaj van Gemen, Marjan Steenks,
Petie de Waele-van Kan, Petra Haarman, Sea Holwerda

Alten

Anneke ter Horst, Anne Marie Viergever,
Els Schuman, Irene Gosselink, Lyda Heinen,
Marianne de Rijk, Marlijn Boggia,
Monique de Bie, Paula van de Bovenkamp, Winnie Beer

Tenoren

Jan Willem ter Balkt, Filip de Haas, Michiel van der Molen,
Theodoor Vink, Wietse de Vries

Baggen

Aart van Stralen, Henk Hardam, Koen Pluis,
Martin Wind, Renze Holwerda, Ronald van Dokkum

[netrumentalisten

Beate Olfen - dwarsfluit
Femke Delen - drum
Jan Willem ter Balkt - drum
Michiel van der Molen - claves
Paula van de Bovenkamp - gitaar en djembe




